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De 10 van Minke - Zaanstad als klein wereldje

        
                            
        16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kiezen de Zaanse inwoners een nieuw bestuur voor de komende 4 jaar. Er doen een heleboel verschillende partijen mee aan de verkiezingen. En stuk voor stuk hebben die partijen mooie praatjes, plannen en ideeën voor Zaanstad. Dusja.. waar moet je voor kiezen?


                Mijn naam is Minke Simonse, en je kunt op mij en mijn partij ChristenUnie Zaanstad stemmen. Maar net als veel anderen vraag ik me af wat de politiek nou echt kan veranderen voor mensen. Politiek wordt vaak geassocieerd met ruzie, gedraai en onbetrouwbaarheid. Eigenlijk iets waar je ver van weg wilt blijven. Maar wordt een samenleving daar beter van? Wie is dan de stem van de mensen die niet gehoord worden?

Dat laatste houdt mij bezig. Ook Jezus zegt in de bijbel: “Als je bij mij hoort, moet je juist voor de minst belangrijke mensen aandacht hebben.” Niemand hoeft het alleen te doen in het leven. Iedereen verdient het om gehoord te worden.  

Ik ben maar gaan schrijven. Over zorgen en kansen die belangrijk zijn, waarvoor ik wil strijden tegen onrecht. 10 onderwerpen die ik elke dag tot aan de verkiezingen met jullie deel. De 10 van Minke. Beschouw het maar als mijn sollicitatie. Als het je aanspreekt, laat dan op 16 maart je stem maar horen.

Ik ben maar gaan schrijven. Over zorgen en kansen die belangrijk zijn, waarvoor ik wil strijden tegen onrecht. 10 onderwerpen die ik elke dag tot aan de verkiezingen met jullie deel. De 10 van Minke. Beschouw het maar als mijn sollicitatie. Als het je aanspreekt, laat dan op 16 maart je stem maar horen.

Zaanstad als klein wereldje

Nee klopt, we zijn in Zaanstad niet alleen op de wereld, gelukkig niet. Door het internet krijgen we alle zorgen van de wereld onze huiskamers binnen. Al die prachtige inzamelingsacties voor Oekraïne momenteel laten zien dat onrecht, zelfs al is het relatief ver weg, ons strijdbaar maakt. Alsof het in onze natuur zit om op te staan tegen onrecht. Maar ergens maakt het mij ook machteloos, want wat kan ik nou concreet zelf doen? Het is te groot.

Ontmoeten

In een wereld die ons dreigt te overspoelen, wil ik niet vergeten dat ik ook zelf een verschil kan maken. Gewoon, waar ik woon. Want ook daar is zoveel onrecht. Dat kan door me te richten op lokale gemeenschappen, op mantelzorg, kerken en verenigingen. Plekken waar we elkaar ontmoeten en kunnen leren kennen. Als je elkaar leert kennen, dan pas kan er begrip komen voor elkaar, en liefde. Wij mensen zijn de beroerdste niet, iemand die het moeilijk heeft die helpen we graag! Met een luisterend oor, met praktische hulp. Door er te zijn en ieder in zijn waarde te laten.

We hebben elkaar nodig

Ik ben er trots op dat we als gemeente Zaanstad vluchtelingen opvangen. Dat we oog hebben voor mensen die hun leven hebben moeten opgeven, om wat voor reden dan ook. En dat er ontzettend veel vrijwilligers helpen om hen een warm welkom te bieden. Maar ik ben er net zo trots op dat we oog hebben voor de kwetsbare mensen in onze directe omgeving. Want er is zoveel eenzaamheid, zoveel armoede, zoveel stress. De buurthuizen in de wijken doen geweldig werk en ze verdienen alle steun en support van de gemeente. Maar bovenal hebben we elkaar nodig.
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